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werd het klooster gekocht door de abdij van Boudelo, die er in 1777 een

nieuw gebouw optrok. Van 1802 tot 1845 fungeerde dit als bisschoppelijk

paleis.

- Losse documenten, 1621-1777; ontvangstbewijzen van renten, 1688-1773.

Er bevindt zich eveneens archief in het RAG. Cf. RAG, Inventaris van het

archief der Jezuieten, inv. nr. 70.

454. KARTUIZERS Reeks V

1627-1794 1 doos

Met de steun van graaf Lodewijk van Nevers, die na de Vrede van Arques
(1326) goede relaties onderhield met de stad Gent, gebeurde de sfichting
van de kartuis Vallis regalis of Koningsdal in 1328 op vier bunders grond
te Rooigem die door de Brugse kanunnik Simon Willebaert ter beschikking
waren gesteld. Er zijn niet minder dan 76 weldoeners met name bekend
die allen in de eerste decennia na de oprichting de bezittingen lieten aan-
groeien. Onder hen dienen vooral te worden vermeld enkele leden van het
adellijke geslacht van Vaernewyck, en de befaamde Italiaanse bankier
Simon de Mirabello, ruwaard van Viaanderen tijdens het bewind van Jakob
van Arfevelde.

De kerk werd gebouwd in 1385-1393. De kartuis was op het einde van de
14de eeuw herhaaldelijk het toneel van onderhandelingen tussen de
Genfse schepenen en afgevaardigden van de graaf. Ze kreeg in de 15de
en de 16de eeuw faam als oord van studie en wetenschap. De humanist
Lieven van der Maude (Levinus Ammonius) verbleef hier in 1533-1542 en in
15644-1556.

Tweemaal moest de kartuis gerestaureerd worden: een eerste maal na de
verwoesting in 1453-1454 tijdens het conflict tussen de stad Gent en
hertog Filips de Goede, een tweede maal na de ravage van de Beelden-
storm in 1666. Twaalf jaar later verdreef de calvinistische magistraat van
Gent de religieuzen uit hun gebouwen en liet de kartuis uit strategische
overwegingen volledig aforeken, omdat ze te dicht bij de stadsversterkin-
gen gelegen was. De kartuizers vonden een voorlopig onderkomen binnen
de stad, maar trokken later naar St.-Omer. Toen ze na de verovering van
Gent door Alexander Farngse in 1584 terug naar Gent kwamen, kochten ze
het klooster van de Tertiarissen van Sint-Jan-in-Eremo op Meerhem. In de
17de eeuw bouwden ze er een nieuwe Kartuis, waar ze bleven tot hun
gemeenschap in 1783 door Jozef Il opgeheven werd.

In 1798 kwamen de gebouwen in het bezit van Lieven Bauwens, die er een
spinnerij installeerde. Eigendom geworden van Guillaume Bosschaert, werd
er in 1814 het Verdrag van Gent tussen de Verenigde Staten van Amerika
en Engeland ondertekend. Kanunnik De Decker verwierf het complex in
1843 om er het klooster van de Broeders van Sint-Jan-de-Deo op te
richten. In 1946 namen de Broeders Hiéronymieten de instelling over en
richtten ze in als psychiatrische kliniek.

- Allerlei ontvangstbewijzen, 1643-1794.

- Briefwisseling i.v.m. de Engelse artillerie die in het klooster ondergebracht
was, 1695-1696.

- Vragen om vrijstelling van belasting, 1718-1748.

- Varia, 1607-1784.

Het eigenlijke archief van de Gentse kartuis bevindt zich in het RAG, Cf.

RAG, Inventaris van het Kartuizerklooster Koningsdal, inv. nr. 5.

455. DOMINICANEN Reeks Vi ’




